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Nieuwsbrief April 2026 
  

 
 
 
 
 

02-04 Paasfeest 
               Les tot 12 uur 

 

07-04 Studiedag 
               Alle leerlingen vrij 

 

11-04 Kidsrun 
               Na schooltijd 

15-04 Toernooi Voetbal 5/6 
               Na schooltijd 

 

17-04  Thema afsluiting kleuters 

 

24- 04 Koningsspelen 

 

27-04 T/  

 

Beste ouders en verzorgers,  
 

April is een maand vol nieuwe energie én betekenisvolle 

momenten. Binnen ons burgerschapsprogramma staan we 

deze maand schoolbreed stil bij twee bijzondere vieringen: 

Pasen en Cocuk Bayramı, het Turkse Kinderfeest. Beide 

momenten bieden prachtige kansen om met de kinderen te 

praten over tradities, waarden en het samen vieren van 

diversiteit. 

 

In deze nieuwsbrief vertellen we graag meer over de 

activiteiten die in de groepen plaatsvinden, praktische 

informatie voor de komende weken en hoe we samen met jullie 

blijven bouwen aan een warme, inclusieve 

schoolgemeenschap.  

 

De komende periode staan ook een hoop vrije dagen op het 

programma tussendoor en werken we toe naar twee weken 

meivakantie. Een vakantie waarin we even ‘uit’ kunnen en 

kunnen genieten van het heerlijke weer dat ongetwijfeld ons 

deel zal zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anh-Dao Griep, waarnemend adjunct-directeur 

Patricia Keukelaar, directeur 

 

 
27-04 t/m 08-05 meivakantie 

                 Na schooltijd 

 
  

 

 

Te laat komen 

We zien dat een aantal leerlingen nog steeds te laat op school 

arriveert. De verwachting is dat alle leerlingen om 8.10 uur in de 

klas zijn, zodat de lessen om 8.15 uur gezamenlijk en rustig kunnen 

starten. Wanneer leerlingen te laat binnenkomen, verstoort dit 

het leerproces: de groep wordt afgeleid, de leerkracht moet het 

ritme onderbreken en de betreffende leerling mist belangrijke 

instructie. Het blijft daarom een aandachtspunt voor u als ouders 

te blijven herinneren aan het belang van op tijd komen, zodat 

we de dag gezamenlijk en in rust kunnen beginnen. 

 

 
 
 
 
 
 

05-04 Pasen 

23-04 Çocuk Bayrami 
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Over de Slinge 
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Samen meters maken met lezen – op school én thuis 

In groep 3 zijn ze al volop bezig: leesmeters maken. Elke dag een 

beetje lezen zorgt ervoor dat kinderen steeds meer plezier krijgen 

in boeken én dat hun leesvaardigheid groeit. Op school oefenen 

we natuurlijk veel, maar de echte kracht zit in de combinatie van 

school én thuis. 

Wanneer kinderen thuis ook regelmatig even lezen – zelf, samen 

met een ouder, of luisterend naar een voorgelezen verhaal – 

maken ze enorme sprongen. Het hoeft niet lang te zijn; vijf tot tien 

minuten per dag kan al een wereld van verschil maken. In groep 

3 geven de leerlingen het goede voorbeeld: zij laten zien dat 

kleine stapjes samen grote meters worden.  
 

Holi Phagwa: een kleurrijke viering van lente en verbondenheid 

In maart vieren veel mensen wereldwijd Holi Phagwa, een vrolijk 

en kleurrijk lentefeest dat zijn oorsprong heeft in India en door de 

Hindoestaanse gemeenschap wordt gevierd. Holi staat in het 

teken van nieuw begin, vreugde, samen zijn en het vieren van 

het licht dat de duisternis overwint. Tijdens dit feest wordt er 

gezongen, gedanst en – misschien wel het bekendst – met 

gekleurd poeder gestrooid om de komst van de lente te 

verwelkomen. 

Op school grijpen we Holi Phagwa aan om met de kinderen te 

praten over verschillende tradities, respect voor elkaars 

achtergrond en de schoonheid van een diverse samenleving. 

Door samen stil te staan bij dit feest leren de kinderen niet alleen 

over een andere cultuur, maar ook over waarden als 

vriendschap, gelijkheid en plezier maken met elkaar. 

 

Internationale Vrouwendag: stilstaan bij kracht, 

gelijkwaardigheid en inspiratie 

Op 8 maart vieren we wereldwijd Internationale Vrouwendag. 

Een dag waarop we aandacht besteden aan gelijke kansen, 

respect en de belangrijke rol die vrouwen en meisjes spelen in 

onze samenleving. Het is een moment om stil te staan bij de 

stappen die al zijn gezet én bij de dromen en ambities die nog 

voor ons liggen. 

Op school hebben we deze dag gebruikt om met de kinderen te 

praten over sterke voorbeelden uit hun eigen omgeving, over 

talenten, over samenwerken en over het belang van gelijke 

mogelijkheden voor iedereen. Door hierover in gesprek te gaan, 

leren kinderen dat respect, waardering en gelijke kansen niet 

alleen grote woorden zijn, maar iets waar je elke dag aan kunt 

bijdragen. 

 

Wereld Waterdag: samen bewust omgaan met water 

Op 22 maart is het Wereld Waterdag. Op school stonden we stil 

bij het belang van schoon en veilig water. In de groepen hebben 

we gesproken met de kinderen over hoe waardevol water is, hoe 

we het thuis gebruiken en wat we zelf kunnen doen om verspilling 

te voorkomen. Zo ontdekken leerlingen dat kleine acties, zoals de 

kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen, samen een groot 

verschil maken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


